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12 Şubat günü İstanbul'da, 
Şafak Sinemasında, Maderr-iş ve Basın-İş Sendikaları Türk-İş'ten ayrılıp TÜRKİYE DEV-RİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI (DİSK)'i kurmaya karar verdiler. Bir üst örgüte bağlı olmayan GIDA-İŞ Sendikasının da katılmasıyla 4 sendikanın 
13 Şubat 1967 Pazartesi günü 
DİSK Tüzüğü ve Kuruluş Bildirisi'ni İstanbul Valiliğine ver mesiyle DİSK resmen kurul- 


muş oldu. 
Amerikan yardım Teşkilâtı (AID)'nın paraca beslediği 


Amerikan tipi ve sınıf uzlaşmacılığı o sendikacılığı yapan Türk-İş'e karşı kurulan DİSK kısa sürede Türkiye İşçi -sınıfının gerçek sendikal örgütü olduğunu gösterdi. 30.000 üye ve 4 sendika ile kurulan DİSK e bugün 400.000 işçiyi kapsayan 25 sendika üyedir. Günümüzde DİSK, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini savunmaktadır. Devrimci sendikal akımı temsil eden DİSK, bir yandan işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal istemleri için, aynı anda da bağımsızlık, demokrasi, barış, ve toplumsal ilerleme için ve sınıf uzlaşmacılığına karşı mü cadele vermektedir. Bu mücadele içinde DİSK Türkiye İşçi sınıfının sendikal birliğini gerçekleştirmek için ileri adımlar atmaktadır. 

Bugün varılan nokta DİSK'in kuruluşunu haklı - çıkarmıştır. 
DİSK, sadece işçi sınıfının değil, tüm emekçi katmanların; tüm ilerici ve demokratik örgüt ve güçlerin sevgi ve saygı duyduğu, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin vazgeçilmez bir gücü haline gelmiştir. 9 yıllık mücadele san- ki 13 Şubat'ı bir sembol haline getirmiştir. 

Türkiye işci sınıfı ve her şeyden önce onun örgütlü, bilinçli kesimleri 13 Şubat gününün bir bayram sevinciyle kutluyor. $ 

13 Şubat 1976 günü İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan DİSK'in 9'uncu Kuruluş yılını kutlama şöleni işçi sınıfımızın sendikal birliğini sağlamak mücadelesinde yeni bir kilometre taşı oluyor. 
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İSK'İN BAYRAĞINI YÜKSELTİYOR. 
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devrimci sendikal birlik yolunda ileri bir adım atıldı 


ÇAĞDAŞ METAL-İŞ 
SENDİK AMIZLA BÜTÜNLEŞTİ. 


Türkiye Çağdaş Metal İşçileri Sendikası 18.Ocak.1976 tarihinde olağanüstü genel kurulunu toplayarak, sendikamızla bütünleşme kararı aldı. 

İşçi sınıfının devrimci birliği için önemli bir adım olan bu tarihi ve şerefli karar, mücadele gücümüze güç katmış- 


tır. Bugün toplumsal hayatın * 


her yönünün demokratikleştirilmesi için yorulmak bilmez bir savaşım gerekiyor. 
Burjuvazinin elde ettiğimiz demokratik hak ve özgürlüklerimizi yoketme yolundaki tüm denemelerine karşi kesin bir mücadele gerekiyor. Çünkü tekellerin dünya çapındaki egemenliği yani emperyalizm ve onun ülkemizdeki yerli uşakla- 


ni 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rı aşırı kar hırslarıyla emekçi kitlelerin yaşam koşullarını günden güne güçleştiriyor. 

Ülkemizdeki sermayedar sınıf yani burjuvazi, kendi sömürü ve talan düzenlerinin devamı için işçi sınıfına, yoksul köylülere, yurtsever öğrencilere ve memurlara faşist saldırılar dayatıyor. Tahrikçi tertipler düzenleyerek, işçi sınıfının devrimci sendikal birliği ni bölmeye çalışıyor. Gerici- faşist yada solcu geçinen bozguncu unsurları destekliyerek, ilerici, demokratik ve devrimci saflara dinamit atmaya çalışıyor. 

Burjuvazi buna karşın işçi sınınfının örgütlü, bilinçli ve disiplinli mücadelesini bu tür 


baskı ve yöntemlerle durduramiyor durduramayacaktır. . 
Türkiye işçi sınıfının DİSK saflarında bütünleşme, faşiz- me, sömürüye ve emperyalizme karşı mücadeleye aktif olarak katılma süreci hızla gelişiyor. Sendikaların TÜRK-İŞ”- ten ayrılıp, DİSK'e katılma süreci günbe gün hızlanıyor. Bu gelişme, işçi sınıfının devrimci birliğine doğrudur. Bu gelişme, burjuvaziyi oldukça te- 


dirgin ediyor. Devrimci geliş- 


me ve devrimci saflarımızda- ki birikim, burjuvazinin açık faşist yöntemlerine dayanan uygulamalarını eskiye oranla zorlaştırıyor. 

Bugün Türkiye işçi sınıfının politik planda olduğu gibi sendikal alanda da örgütlenme açısından birliği sağlanamamış durumdadır. 

Burjuvazinin ve TÜRK-İŞ'in son zamanlarda sendikaların çokluğundan yakınmaları ve tek konfederasyondan bahsetmeleri aslında işçi sınıfının birliğini sağlamak için değil, DİSK'i yoketmekye yöneliktir. 

TÜRK-İŞ'ten kopmalar bugün birbirini izliyor. TÜRK-İŞ tabanındaki uyanma ve bilinçlenme sürecinin hızlanması, sendikal birliğin DİSK içinde kuvvetlenmesi hem sermaye çevrelerini hemde Tunç'gilleri oldukça telaşlandırıyor. 

TÜRK-İŞ'ten kopmaların yanısıra, işçi sınıfının devrimci sendikal birliğinin zorunluluğuna inanmış bağımsız gerçek işçi sendikalarıda DİSK saflarında yer almaya ve DİSK'e bağlı aynı işkolundaki devrim ci sendikalarla bütünleşmeye başlamışlardır. 

İşte Çağdaş Metal İşçileri Sendikasıda sendikamızla bütünleşerek, bunun en güzel örneğini verdi. : 

ŞİMDİ ÇAĞDAŞ METAL-İŞ" İN TÜM ÜYELERİ İLE KOLKO-LAYIZ. 

ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ. 
YÜZ. 

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ DEVRİMCİ SENDİKAL BİRLİ- 


YAŞASIN DİSK 


KAKAKAAA KK 


HAKKI ÖZT ÜRK Genel Başkan Vekili 


KOMANDOLAR KİME HİZMET EDİYORLAR? 


Ülkü Ocakları - komandolar önce devletin güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduklarını açıkladılar, şimdi de işverenlerin yardımcısı olduklarını açıklıyorlar. 

Geçtiğimiz Pazar günü, Bursa ilimize bağlı Yenişehir Ülkü Ocakları şehir belediye hoparlöründen bir çağrı yayınladılar. Bu çağrı: «Ülkü Ocaklarına kayıtlı üyelerimizden isteyenler Bursa'daki fabrikalarda işçi olarak çalışabileceklerdir. Çalışacakların bugün saat 12.00 ye kadar şubemize başvurmaları duyurulur» şeklindedir. 

Bir yere işçi alınacaksa bu bütün halka duyurulur. Yalnızca Ülkü Ocaklılara duyuruda 


İrvem Keskinoğlu 
Eğitim Dairesi Uzmanı 


EKMEK 


bulunmak, kayıtlı olanların alınacağını belirtmek ne demektir? 

Çağrının yalnızca Ülkü Ocakları üyeleri komandolara yapılması, bilinen yerlerin isteği, emri ve bir plânın uygulanması içindir. Ülkü Ocaklarından böyle bir işverenlere hangi etkili - yetkili kişiler emretmişlerdir? Amaçları nedir? 

Kişiler bellidir. Amaç ta son derece açıktır. Bunlar, işçi ücretlerinin dondurulmasını önerenler, işçilerin elde ettikleri yasal haklarının kısıtlanmasını isteyenler, işçilerin serbestçe Sendika seçme haklarını ellerinden almaya çalışanlardır. Bunlar, «Komandolarımız devletin güvenlik kuvvet- 


ÖZGÜRLÜK 


Ülkemizde emekçi halkın emperyalist tekellere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı verdiği demokrasi mücadelesi gittikçe daha geniş kitlelere yayılıyor. Başını işçi sr nıfının çektiği bu mücadeleye köylülerin daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamada sendikalı işçilere büyük görev düşüyor. Bu görevlerden biri de, MADEN-İŞ gazetesini okuduktan sonra, köyümüzdeki, memleketimizdeki yakınlarımıza yollamaktır. Köylerdeki emekçileri şehirlerdeki emekçilerin mücadelesinden haberdar etmektir. Başta işçi sınıfı olmak üzere, bütün halkın bir avuç tekelci kapitaliste karşı verdiği demokrasi mücadelesindeki ortak isteklerini köy emekçilerin& daha iyi duyurmaktır. Bu amaçla gazetemize bu sayıdan itibaren köylü sorunlarıyla ilgili bir köşe koyuyoruz. 

Ülkemizde 26 milyon köylü bulunuyor. Yani nüfusun yüzde 65'i köylerde yaşıyor. Hayatını kazanmak için toprakta çalışıyor. Ya kendi 3-5 dönüm toprağını işleyip geçinmeğe çalışıyor, ya da büyük toprak sahibinin tarlasında ( ırgatlık ediyor. Kendi toprağını işleyenler kaldırdıkları o mahsulü ucuz fiyata tüccara, ofise kaptırıyor. Bütün bir yıl 5-6 bin lira ile idare etmek zorunda kalıyor. Başkasının toprağın- 


da çalışan toprak işçisi, gündoğmadan önce işe koyuluyor, gün batımına kadar didiniyor. Üstelik de, kadındır, çocuktur demeden, ailece hepsi çalıştırılıyor. Birkaç dönüm tarla ile, ya da mevsimden mevsime başkasının tarlasında çalışarak geçinmeyi başaramayanlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin, diğer şehirlerin yolunu tutuyor. Gurbete çıkıyor. Ama oralarda da doğru dürüst bir işe giremiyor, meyva satarak, sebze satarak geçinmeye çalişiyor. Yani karnı “yine tam doymüyor. «Taşi toprağı altındır» dedikleri büyük şehirlerde işsiz ve sefil kalıyor. 
Köylümüz istediğince kredi alamıyor, ucuz fiyatla traktör bulamıyor. Topraksızlık köylüyü canından bezdiriyor. Tarım işçisi halâ sigortasız, asgari ücretsiz çalıştırılıyor. 


Köylü toprak reformu isti-. 


yor, köylü kooperatifleşmek, kredi olanakları, yüksek taban fiyatları istiyor. Toprak işçisi sosyal sigorta istiyor. Yani köylü de, tıpkı işçi gibi, daha insanca yaşamak istiyor, çalişabilmek ve çalışmasının karşılığını almak istiyor. Bunun için TOPRAK, EKMEK, ÖZ. 
GÜRLÜK mücadelesi veriyor. 

Hak arama mücadelesinde köylünün de yeri, hiç şüphesiz, örgütlü işçi sınıfının yanıdır. 


İŞÇi ARKADAŞ 


OKU. OK : 
KÖYÜN G ONDER. 
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lerine yardımcı oluyorlar» diyenlerdir. 

Ülkemizde ki olayları bu işbirliği içinde değerlendirmek gerekmektedir. Seydişehir olayları . böyle bir işbirliğinin ürünüdür. Tariş'teki olaylar bu şekilde plânlanmış ve ortaya konulmuştur. İşçi kesiminde- ki tüm olaylarin kaynağı buradadır. Öğrenci olayları aynı yerden kaynaklanmaktadır. De mokratik kuruluşlara yapılan baskıları, çıkarılan olayları bu plânın birer halkası olarak gör mek, bilmek gereklidir. 

Soyguncu işverenlerin istek lerini de yerine getirmeye çalışan MC iktidarı gelişmeler karşısında sıkışmıştır. Bu isteklerin gerçekleştirilmesine 


Anayasa sngelair. Meclisin muhalif kanadı engeldir. İşçi sınıfının örgütleri kesin olarak engeldir. Demokratik kuruluşlar ve geniş halk oyu engeldir. İşverenlerin belli kesimleri MC iktidarını sıkıştırmaya devam etmektedir. MG bu sıkıştırma ve engeller arasında sıkışmıştır. Engeli yasa dışına çıkarak, baskıyı artırarak aşmaya çalışmaktadır. Anayasayı değiştirme İstekleri, sıkıyönetimi getirmeye çabalamalari, saldırgan güç leri işçilerin, yasal kuruluşların üzerine sürmeleri, modası geçmiş komünizm suçlamaları bundandır. Sıkıştıkça yasa dışına kayıyorlar. Engelin kırılmasını sokak zorbalarından 


bekliyorlar. Demokrasiyi bunun için katlediyorlar. 
Unutmasınlar, ülkemizin çalışan insanları çok hızlı bir uyanış içindedirler. Toplumsal uyanışımız, demokrasiyi ülkemizde bütün kurumlarıyla kuracak, koruyacak ve yaşatacak boyutlara ulaşmıştır. İşçilerimiz amaçlı olarak aralarına sokulmak, birliklerinin bozulması için getirilmiş işçilikle ilişkisi olmayanları aralarında barındırmayacaklardır. İşçi Sınıfımızla birlikte tüm yurt severler, demokratlar, ilericiler, devrimciler bu oyunları bozacak ve demokratik yoldan, emek düşmanlarını görev dışına iteceklerdir. Bu sonucu kısa zamanda birlikte göreceğiz. 


DİSK 


13 ŞUBAT 1967 
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TÜR Kİ YE 
DEVRIMCI İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 


DiSKe 
SENDE KATIL! 


1 MAYIS YARIŞMASI ÖZÜR ŞİİR 
SÜRÜYOR Geçen sayımızda dizgi hata’ Ne toprağımız varki Gazetenizin geçen yıl baş- sı sonucu yapılan yalnışlıkla- Sürek 


lattığı 1 MAYIS yazı, şiir, karikatür ve hikâye yarışması devam etmektedir. 

Yarışma nedeni ile üyelerimizin gazetemize gösterdikleri yakın ilgi bizleri sevindiriyor. 

1 MAYIS Yarışması 75. sayımıza kadar sürecek. Tüm 


üyelerimiz yarışmaya katılabilir. 


lecek i 


rı düzeltir, özür dileriz. 

YALNIŞ 

1) Tuncer ÖZEL Profilo işyeri baştemsilcisi 

2) TELRA işyerinde 17 üyemiz çalışmaktadır. 


DOĞRU 
1) Tuncer ÖZEL Profilo işyeri Lokal Başkanı ve Genel 


Yönetim Kurulu üyesidir. 


2) TELRA işyerinde 624 üye- 


miz çalışmaktadır. 
B 


Ne de binmeye atımız Beyler ağalar 
Varoldukça 
Fakir kalır adımız. 
Yaşamın en güzelini: Gördük 
Yaşayanlardan 
Özledik, özledik 
Ve öldük 
Yaşayamadan. 
Hikmet ERTEN 
NETAŞ Ünite Temsilcisi 


zi sınıfınındır 


sarı sendikalar 


saftlarımız hoşgeldiniz 


ÇAĞDAŞ METAL-İŞ'İN SEN-DİKAMIZLA BÜTÜNLEŞMESİ NEDENİYLE BAZI BÖLGE TEM-SİLCİLİKLERİMİZDE DEĞİŞİK-LİKLER OLMUŞ VE YENİ BÖL-GE TEMSİLCİLİKLERİ KURUL-MUŞTUR. 


ANKARA GENEL MERKEZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Sendikamıza katılan Türkiye Çağdaş Metal İşçileri Sendikasından sendikamıza intikal eden ANKARA ZİYA GÖKALP CADDESİ NO: 75/5 KURTU-LUŞ adresinde çalışmak ve bölge temsilciliklerinin üstünde olmak üzere ANKARA GE-NEL MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ kurulması Genel Yürütme Kurulumuzun 19.1.1976 tarihli birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Genel Merkez Bölge Temsilciliğine ALİ KAYA atanmıştır. 


kik 


ANKARA 2. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Ankara 2. Bölge Temsilciliği Vekilliğine Vekleten EKREM AYDIN atanmıştır: 


MERSİN 10. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Sendikamızın şimdiye kadar TARSUS'ta kurulu bulunan 10. 
Bölge Temsilciliği MERSİN'e nakledilmiş ve Tarsus İrtibat Bürosu olarak kalmıştır. 

MERSİN 10. Bölge Temsilci Vekilliğine Vekaleten MUZAF-FER YONTAR atanmıştır. 

Bölge Temsilcilik adresimiz şöyledir: 

Camii Şerif Mah. 116 Sok. 
No: 4 MERSİN 

MUŞ 

ESKİŞEHİR 12. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Eskişehir 12. Bölge Temsilciliği Vekilliğine vekaleten SAİM DİLEK atanmıştır. 
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BURSA 13. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Bursa 13. Bölge Temsilciliğimiz, Çağdaş Metal-İş'in Bursa'daki temsilcilik binasına nakledilmiştir. 


Temsilciliğimizin yeni adre- 


si şöyledir: 
Atatürk Bulvarı Vakıflar İş 


“Hanı No: 303-304-305 Kat: 3 


BURSA 
© Kik 


TOPKAPI 1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
Bölge Temsilciliğimizin sür- 


dürdüğü örgütlenme çalışma- i ları sonunda UNIVERSAL, HID 


ROMAT ALÜMİNYUM ve MÜ-TAFÇILAR işyerlerinde çalışan işçiler Sendikamıza üye olmuşlardır. 


İşyerlerinde sarı sendikala-' 


ra karşı amansız, bir mücadele veren yeni üyelerimiz adı- 


na yapılacak toplu sözleşme | 


görüşmelerine başlanılmıştır. 


SAANA AAAA ANAN 


SAFRAKÖY 16. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

Safraköy 16. Bölge Temsilciliğinin örgütlenme çalışmalarını tamamladığı ESEM, ELEKT- 


ROPAK, MERSEMAKİNA ve 


FAMAK işyerlerinden toplu sözleşme yetkileri alınmış ve müzakerelere (o başlanmıştır. 
Bölgemize bağlı İNPRESS, TÜR KELİ ve NET CİVATA işyerlerinde de yetki beklenmektedir. 

Bölgemiz sınırları içinde kurulu, SÜP.SAN. MOTOR SÜ-BOBLARI İŞYERİNDE ÇALI ŞAN 140 İŞÇİ, CEVHER-İŞ'ten İSTİFA EDEREK TOPLUCA SENDİKAMIZA ÜYE OLMUŞ-LARDIR. 
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EREĞLİ 9. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ > 

Sendikamız Ereğli 9. Bölge Temsilciliğine Genel Yürütme Kurulumuzun 24.1.1976 tarihli 


kararı uyarınca CENGİZ TUR- 


HAN vekâleten Bölge Temsilciliğine atanmıştır. 


KISA ÖRGÜT HABERLERİ 


DENİZLİ 19. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

BURHAN AKTAŞ' ın Bölge Temsilci vekilliğine vekaleten atandığı Denizli 19. Bölge Tem silciliğimizin adresi. şöyledir. 

Garaj Cad. Santral Garaj Çı- 


kış Kapısı No: 78 DENİZLİ 


ye 

KAYSERİ 20. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 

BURHAN KARAGÜLLÜ'nün. 
Bölge Temsilciliği vekilliğine vekaleten atandığı Kayseri 20. 
Bölge Temsilciliğimizin adresi şöyledir: 

İstasyon Cad. Taş Sineması Karşısı KAYSERİ 


XYY 

GAZİANTEP 21. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ : 

BOZAN ÖZDEMİR'in Bölge Temsilci vekilliğine vekaleten atandığı Bölge Temsilciliğimizin adresi şöyledir: 

Abdullah Edip Cad. Özmimar İşhanı Kat: 2 GAZİANTEP 


Ak 
MURGUL 22. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
Murgul 22. Bölge Temsilciliği vekilliğine vekaleten YA-ŞAR ŞABANOĞLU atanmıştır. 
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SIKIYÖNETİM! ve 
İŞÇİ HAKLARI 


Çimen TURAN 
Araştırma Dairesi Müdürü 


Son günlerde, ülkemizde sıkıyönetim söylentileri arttı. 

Bu ülkede yaşayan insanlar olarak; sıkıyönetimin nasıl bir şey olduğunu, kimlere ne getirip kimlerden neler götürdüğünü iyi biliriz. Son elli yılın yarısına yakın bir kısmını, hele hele son yılların yarısından fazlasını sıkıyönetim. altında yaşamış insanlar olarak sıkıyönetim sonuçları- nın kimlerin yararına kimlerin zararına olduğunu iyi biliriz, Zaten sıkıyönetim söylentileri üzerine başta sendikamız ve DİSK Genel Başkanı olmak üzere pek çok sendika yöneticisi ve ilerici kuruluş yöneticisi demeçler vererek sıkıyönetim ilânını istemediklerini, sıkıyönetim uygulama- sı fikrine karşı olduklarını açıkladılar. : 

Çünkü sıkıyönetim genel olarak tüm demokratik hakları kullanılmaz hale getiren, bu yüzden işçi sınıfının gerek ekonomik, gerekse politik mücadelesini engelleyen bir yönetim biçimidir. Basın özgürlüğünü, toplanma, yürüyüş yapma, sorunları kitlelere iletme özgürlüğünü engelleyen bir yönetim biçimidir. 

İşçilerin ekonomik haklarını geliştirme yolu toplu iş sözleşmeleri, bu yoldaki silahları da grev haklarıdır. Sendikalar işçileri adına grev yaparak veya grev yapmasalar bile patronları grevle tehdit ederek üyelerine bir çok yeni haklar sağlarlar. Çünkü grev üretimi durdurur, üretimin durması ise patronların kâr etmemesi demek olduğu için grev yapılması patronların işine gelmez. 

Sıkıyönetim dönemlerinde, sıkıyönetim nasıl bir sebebe dayanılarak ilân edilmiş olursa olsun hemen hemen daima grev hakkı ya kısıtlanmış yada yasaklanmıştır. Grev yasaklanmış olunca sendikaların patronlara karşı mücadelede çok önemli bir silahı ellerinden alınmış olur. Böylece ` sendikalar patronları tehdit bile edemez durumda kalırlar, Bunun sonucunda patronlar «istediklerini vermezsen ne yapabilirler ki? Grev de dahil hiçbir şey yapamazlar» diye düşünürler. Bunun sonucu olarak sıkıyönetim dönemlerinde imzalanan sözleşmeler sıkıyönetimsiz dönemlerde 


| imzalanan sözleşmelerden daha başarısız olur. 


Sözleşmelerin daha başarısız olması ise cebimize girecek paranın, evimize alacağımız ekmeğin, çocuklarımıza 


.alacağımız eşyaların miktarını etkileyen bir şeydir. Zaten 


çok zor olan geçimimizin daha da zorlaşması, büsbütün çekilmez olması demektir. 

Türkiye'deki ücretlerle ilgili rakamlara bakınca, bütün bu söylediklerimizin son derece doğru olduğu açıkça görülmektedir. 

Türkiye'de toplu sözleşme ve grev hakkımızın yasalaştığı yıl olan 1963 yılından bu yana sigortalı işçilerin nominal (parasal) ücretleri sürekli artmıştır. Ücret artışları 
1963 yılından 1971 yılına kadar, fiyat artışlarından hep da-. 
ha yüksek olmuş, yani sigortalı işçilerin satınalma gücü 


artmıştır. Ama Türkiye" nin önemli sanayi kentlerinde yani işçilerin çoğunlukta olduğu kentlerde 1971, 1972 ve 
1973 yıllarında sıkıyönetim uygulanmıştır. Bu uygulamanın 
olduğu yıllar yani 1970'den 1971'e ve 1971'den 1972'ye geçişlerde sigortalı işçi ücrelterindeki artışlar, fiyat artışlarından daha az olmuştur. Daha doğrusu 1971 ve 1972 yıllarında nominal işçi ücretleri bir miktar artmasına rağmen, bu artışlar fiyat artışlarının gerisinde kalmış, işçilerin satınalma güçleri azalmıştır. Sıkıyönetim dolayısıyla ekonomik mücadele yolları kısıtlanan işçiler 1971 ve 1972 yıllarında daha da yoksullaşmışlardır. 

Bütün bunlar sıkıyönetimin işçilerin ve genel olarak emekçilerin çıkarlarına uygun olmadığını gösterir. Bunun yanında kimlerin çıkarlarına uygun olduğunu da göstermez mi? 
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İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 3 öğretim üyesinden oluşan Bilirkişi heyetinin 3 Şubat 1976 günü verdiği raporla Türk Metal-İş'in üye giriş fişlerinin sahteliğini saptanmasından sonra, DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRK-LER basına aşağıdaki yazılı demeci vermiştir. 


«ETİBANK Genel Müdürlüğü'ne bağlı Seydişehir Alüminyum tesislerinde 8.000 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin Oo yaklaşmasıyla beraber başlayan, bir işçinin ölümü ve birçoğunun yaralan- 
'masıyla hızlanan silahlı terör fırtınası yoğunlaşmaktadır. E- 


tî — Seydişehir'de Alüminyum üretimi yapan Etibank'a ait 8.000 işçinin çalıştığı büyük bir fabrika vardır. İşveren Etibank'tır. 

2 — Tüm işçileri temsil 
eden ve geçen dönem toplu sözleşmeyi imzalamış bulunan ÖZGÜR ALÜMİNYUM-İŞ SEN-DİKASI isimli bir de Sendikaları vardır. Daha önce Seydişehir'de kurulu sendikaların bir araya gelmesi sureti ile birliği sağlamış bir sendikadır. Tüm işçileri temsil eden ve işveren tarafından düzenli olarak sendika aidatları'da kesilmekte olan ÖZGÜR ALÜ- 
MİNYUM-İŞ SENDİKASI, 1975 
TEMMUZ'unda olağanüstü bir kongre yaparak DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikasına katılma kararı almak istemiş fakat bu girişimi TÜRK ME-TAL SENDİKASI'nın ülkü ocakl: komandolarla işbirliği içinde kongre salonunda çıkardığı olaylar nedeni ile engellenmişti. Türk Metal'in katılmayı engellemek için Seydişehir'- de uyduruk bir şube açtığı ve tertipleri sürdüreceği bu tarih- te açığa çıkmıştı. Olağanüstü kongre kayıtları ve üç hükümet komiserinin kongrenin ertelenmesine ilişkin kararı ile bu durum inkar edilmez biçim- de belgelenmiştir. 

3 — Türk Metal Sendikası 
üye kaydı için 19 bildiri yayınlamış fakat üçyüzden fazla üye kaydededemiştir. Türk Metalciler, Kırıkkale ve Ankara'dan getirdikleri komandolarla işçilere baskı yapmaya başlamışlar, işyerinde, yolda çarşı'da tek tek yakaladıkları işçileri döverek, söverek ve tehdit ederek vurucu bir güç olduklarını ispat'a çalışmışlar bir terör havası yaratmayı ve ondan yararlanmayı amaçlamış- 
Li 3 

C. iktidarı bu zorbalara ka müsamaha ve hatta destekleme politikasını Seydişehir'de açıkça uygulamaktan kaçınmamıştır. 

4 — Özgür Alüminyum-iş 
sendikası yeni toplu sözleşmeyi yapmak üzere Bölge Çalışma Müdürlüğünden yetki istemiştir. Bunun üzerine Türk Metalciler ve M.C. iktidarı harekete geçmiş Yetki'yi Özgür Alüminyum-İş Sendikasından gasp edebilmek için yasa dı şı eylem ve işlemler ardı ardına uygulanma alanına koyulmuştur. Türk Metalcilerin ve iktidarın eylem ve işlemlerini faaillerine göre saymak, gerçeği ortaya koymak için yeterlidir. 
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konomik ve siyasal bunalımı içinde bocalayan tekelci sermaye, faşist komando birliklerini kullanarak Seydişehir'i gericiliğini siyasal merkezlerinden birisi haline getirmek istemektedir. İşçi kitlelerinin, ilerici tüm örgüt ve kişilerin, iş müfettişi, yargıç, bilirkişi 


ve avukatların can guvenligi” 


kalmamıştır. 

MHP yanlısı ve Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş adlı kuruluş, yaratılan terör ortamından istifade ederek yetki istemin- de bulunmuştur, tesislerde ça- 


TÜRK METAL SENDİKASININ EYLEMLERİ : 

a — Özgür Alminyum işçiierine karşı içinde tehdit hakaret dolu 19 bildiri yayınlamış ve işçilere karşı bir kıyamı hazırlamıştır. 

Bu arada ertelenen olağanüstü kongreyi bahane ederek kaymakamı ve hükümet komiserlerini'de gammazlamaktan 
geri kalmamıştır. Dağıtılan 19 
bildiriler sonra ki kanlı olayların nasıl tezgahlandığını göstermektedir. 

b — Özgür Alminyum işçilerine karşı giderek artan sayıda ve nitelikte yaralama, dövme ve adiyen hakaret suçları işlemiştir. Seydişehir Cumhuriyet Savcılığı hazırlık dosyaları ve emniyet amirliği kayıtları, adli tabip raporları mahkeme dosyaları bu suçları belgelemektedir. Emniyet amirliğinin hasıraltı ettiği bir çok şikayetlere rağmen dosyaların sayısı oldukça kabarıktir. , 

“c — Ülkü ocaklı ve M.H. P. 
li komandolarla birlikte 22 


Aralıktan 26 Aralığa kadar yo- 


lışan işçi sayısının üstünde ibraz ettiği sahte üye kayıt fişleri son anda MC'nin Çalışma Bakanlığı'nın atadığı Konya Bölgesi, Çalışma Müdürlüğü tarafından kabul edilmiştir. 
8.000 işçinin tek ve gerçek temsilcisi ÖZGÜR ALÜMİN-YUM-İŞ Sendikasının itirazı 


üzerine Konya 2. Sulh Hukuk 


Hakimliği'nin üye fişlerini kontrol istemi engellenmiş ve bilirkişi Erdoğan Munis, Komandoların tehditi sonucu «kişiseli huzur ve güvenliği» kalmadığını bildirerek istifa et- 


En terörist eylemlerle: 

İşçiler üzerine silahlı saldırida bulunmak, Hasan Kadıoğlu isimli bir işçiyi öldürmek, bir çok işçiyi hayati tehlike tevlit edecek derecede yaralamak dövmek, öldürmeye teşebbüs etmek, Özgür Alüminyum-İş sendikasını ve diğer siyasi parti ve demokratik örgütleri basmak, yıkmak, yağmalamak, mesken, çalışma özgürlüklerini tehdit altında tutmak ve 26 aralık tarihinden itibaren de özellikle fabrika'da bir çok ünitelerde özgür alüminyum-İş sendikası üyelerini dövmek ve baskı altında sendika değiştirmeğe zorlamak, avukat, mühendis, teknisyen gibi aydınlara karşı da aynı suçları, yolda, adliye'de, karakolda işlemek, çalışan tüm aydınlar da dahil can güvenliğine karşı suç işlemek... Bu suçlar'da kolluk kuvvetlerinin, emniyet ve savcılık ve mahkeme dosyalarında yaptığı tespit ve delillerle sabittir. 

Olaylar nedeni ile ilçe'ye gelmiş bulunan askeri birliklerin gözleri önünde cereyan 


mek zorunda bırakılmıştır. Bunun üzerine, dosya İstanbul'a gönderilmiş ve İstanbul 4. 
Sulh Hukuk Hakimliği Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyelerinden Prof. Kerim Silivrili, Prof. Sadi Öziş ve Doç. 
Sumer Saldıray'ı bilirkişi tayin etmiştir. = i 

ÖZGÜR  ALÜMİNYUM-İŞ Sendikasının incelenmesini is tediği Türk Metal-İş'in sahte üye fişlerini inceleyen bilirkişi heyeti bu üye giriş fişlerinin tamamının sahte olduğuna karar vermiştir. 


eden olaylardan sonra Baro ve barolar birliği delegeleri- nin, Milletvekillerinin, basınyayın mensuplarının Kamu oyu na yansımış bulunan gözlemleri ve saptamaları da durumun vahamatini gözler önüne sermiştir. 

d — Özgür Alüminyum-İş sendikası yöneticileri aleyhine suç isnadı, iftira, yalan şahadet.. onların o tutuklanmasını sağlıyarak, sendikanın defter ve kayıtlarına el koymağa teşebbüs ve Konya'da Dergah otelinde, işçilikle ilgisi olmayan ülkü ocaklı ve M.H.P. li öğrencilere imzalatmak sureti ile sahte belgeler düzenliyerek, bu belgeleri resmi makamlara ibraz ederek, sahte yetki almak. Sahteciliği tesbit 


rek bilirkişilikten vazgeçirmek 


. tesbiti geciktirmek için haki- 


mi: sebebsiz yere red etmek, adli ve idari makamları baskı ve tehdit altında bulundurmağa teşebbüs... Konya bölge çalışma müdürlüğü, konya mahkemeleri ve yargıtay dosyası ile bu suçlarda dosyalanmış ve belgelenmiştir. 


Son aldığımız bir habere göre, Anayasa, yasa ve sendikal hak ve özgürlüklerin devletin kölluk kuvvetleri ve yargı organları önünde açıkça çiğnendiği silahlı terör ortamında yetki Türk Metal-İş'e verilmiştir. İşçi sınıfımız, yükselen zulüm ve baskılara, sermaye ve işveren yanlısı sendikalar lehine - alınan kararlara rağmen, demokratik hak ve özgürlüklerin kurunması ve genişletilmesi o mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. Tarihin akışını kimse geri çeviremez. 


M.G. IKHDARININ İŞLEMLERİ : 

a — Türk Metalcilerin şikâyet ettiği Seydişehir kaymakamını yetki döneminde değiştirmek. Ve olaylardan bir ay evvel aynı temayülde olduğu söylenen bir kaymakam atamak. Konya Emniyet Müdürü ve Seydişehir Emniyet Amirinin yetki döneminde Türk Metal tarafları bir anlayışta olması nedeni ile onları yetkili kılmak, onlara gerekli desteği sağlamak... 

b — Olaylardan haberdar edildikleri halde zamanında ve gerekli tedbirleri almamak, aksine olaylar sırasında kolluk kuvvetlerinin bu zorbalara yardımcı bir anlayışta görev 


yapması talimatını vermek... 

c — Gerçek suçluların yakalanması ve delillerin tarafsızca toplanması için adliyeye gerekli yardımı yapmamak, görevi savsaklamak ve hatta kötüye kullanmak. 

d — Vatandaşların, halkın, işçi, memur ve avukatın can güvenliğini sağlıyacak tedbirleri almamak. 

e — Çalışma Bakanlığı müsteşar muavini Sabri Aytemiz'- i, grup başkanı Orhan Dönmez'i ve Konya Bölge Çalışma Müdürlüğünde —6— müfettiş mevcut iken Ankara'dan sahte belgelerle yetki verecek özel görevli 10 müfettişi bu görev için Konya Bölge Çalışma Müdürlüğüne göndermek ve onlara tarafgir hareket ettirebilmek için sürekli talimatlar vermek... 

f — Sahteciliği tesbit edecek mahkeme'ye sahte üye giriş fişlerini o göstermemek ve vermemek için telefonla özel talimat vermek, adliyenin görev yapmasını önlemek. 

h — Bu sahte belgelere dayanarak yetkinin Türk Metal Sendikasına verilmesini sağlamak, sendika seçme özgürlüğüne karşı açıkca suç işlemek, suçu teşvik etmek. M. 
H.P. li elemanların sahte bel- ge düzenlemelerine yardım etmek, sahtecilik yapmak. 

Seydişehir Alüminyum fabrikasında çalışan işçiler adına toplu sözleşme yetkisinin saptanması sırasında TÜRK ME-TAL SENDİKASI MERKEZ ve şube yöneticileri ve bu sendikanın yetkiyi alması için des- tek olan M.C. iktidarı suç üstü yakalanmıştır. Referandum aleyhtarı olan bu iktidar ve hempaları'nın suçu belgelerle, inkar edilmez olaylarla sabittir. 


Günümüzün asil sorunu, işçi sınıfının demokratik hak ve özgürlüklerine yönelik faşist saldırıları başta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokratik ve emperyalizme karşı güçlerin elbirliği ile önlemesidir. 

İşçi sınıfının hak ve kazanımlarını savunmak tüm işçilerin ortak ödevidir. Bu bakımdan Türkiye'de DİSK'e Türk -İş'e ve bağımsız sendikalara bağlı işçiler bu ödevlerini ye- 


rine getirmek, DİSK çatısı altında devrimci sendikal birliği sağlamak yolunda ileri adımlar atıyor. 

Burjuvazi ve Türk-İş, işçi sinıfının. DİSK'e olan akınının önünü alamıyor. Türk-iş içinden kopan sendikalar DİSK içinde gerçek yerlerini alırken, bağımsız sendikalarda bu gelişmeye paralel olarak, kendi üyelerini DİSK'in bayrağı altında topluyorlar. 


İşte Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinde devrimci sendikal bir- 


liğin sağlanması yolunda ileri . 


bir adım daha atıldı. ÇAĞDAŞ METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI-NIN gönlü emekten yana çarpan yöneticileri ve tüm üyeleri topladıkları olağanüstü kong relerinde DİSK içinde ve kendi işkollarında kurulu TÜRKİ-YE MADEN-İŞ SENDİKASI İLE (Sendikamızla) (o bütünleşme kararı aldılar. 


| fehmi ışıklar: türk-iş, işçi sınıfının 


tam karşısında yer almıştır. 


ÇAĞDAŞ METAL-İŞ Genel Başkanı Fehmi IŞIKLAR kongrelerinde yaptığı açış konuşmasında özetle şunları söylüyordu: 

«Egemen güçler işçi sınıfı üzerinde uzun süreli ve kısa süreli olmak üzere iki oyun tezgâhlamışlardır. 

Birincisi, işçileri böl, parçala yönet uygulamasadır. Bu Emperyalizmin bir oyunudur. 
Emperyalizim; sömürdüğü ülkede çok sayıda işçinin çalışacağı sanayii kuruluşlarına engel olarak Montaj sanayii yoluyla sömürüsünü sürdür- 


mek ister. Bu nedenle son yıllarda çok uluslu şirketlerin ortak olduğu montaj sanayii man.. 
tar gibi bitmektedir. 

Ayrıca bizim işbirlikçi egemen güçler akşam işçi olarak 


yatan insanları sabahleyin me mur yaparak, çalışanların bir çoğunu toplu sözleşme ve grev hakkından yoksun bırakıp operasyonu tamamlamak niyetindedirler. Bu amaçla S.S. 
K.'nda çalışan işçilerin memur yapılması ile işe başlanmıştır. 
Tam sendikaların sözleşme yapmaya hazırlandığı, artan fiatlar karşısında kendilerine biraz olsun nefes aldıfmak istediği bir sırada ve bu kış kıyamette memur olmayı kabul etmedikleri için işinden atılan S.S.K. işçileri ile işe başlanmıştır. İşin en garibi en çok işçilerin söz sahibi olması gereken bir kurumda bu çağ dışı işler olmakta ve işçilerin temsilcisi durumunda olan bir çok sendika buna seyirci kalmaktadır. 


İkincisi; işçi sinifindan yana sendikayı seçen işçilerin üzerinde baskı kurmak yoludur. Hemen her gün sarı sendikada toplanmadı diye bir çok işçi işinden atılmaktadır. 
Zaman zaman işçi direnişleri- ne neden olan bu çirkin eylem, giderek işçilerin kurşunlatılmasına kadar vardırılmıştır. 

Kendisine kurulan tuzaktan habersiz, çoluk çocuğunun bir parça ekmeği için sabahın kör karanlığında işine gelen işçi sopalar, taşlar ve silahlarla 


- saldırıya uğramakta, bazısı ya- 


ralanmakta ve bazısı da ölmektedir. 

Buna en taze örnek olarak ve gözlerimizle tanık olduğumuz Seydişehir olaylarını vermek mümkündür. Seydişehir'- de uzun bir süre saldıran de- 


-gil saldırıya uğrayan, şikâyet 


edilen değil şikâyet eden tutuklanmış ve üstelik tartaklanmışlardır. İşin en kötüsü halen sürüp giden bu kanlı olaylar milliyetçilik maskesi altında yapılmaktadır. 

Bütün bu olayların ya seyircisi veya destekcisi olan Türk -İş, işçi sınıfının bir örgütü olmaktan çıkmış ve işçi sınıfının tam anlamıyla karşısında yer almıştır». 


DEVRİMCİ 


SENDİKALAR 


YILDIRIM KOÇ 
Toplu Sözleşme Dairesi Uzmanı 


Devrimci sendikaların diğer özelliği demokratik mücadeledir. Kapitalistlerin düzeninde gücünü hissettiren işçi sınıfı bazı isteklerini koparmıştır. Sendika kurma özgürlüğünü patronlar isteyerek mi verdiler? Hiç de değil. Bizden önceki nesillerin, dünyanın bir çok ülkesindeki işçilerin uzun mücadeleleri sonucu alındı bu hak. Grev hakkı da aynı şekilde değil mi? 1963 yılından önce Türkiye'de grev yapmak yasaktı. İşçiler bugün bir sürü formaliteden sonra grev yapabiliyorsa bunu kendi güçlerine borçludurlar. 
Sıkıyönetim dönemlerinde, demokratik hakların ortadan kaldırıldığı dönemlerde grev yapmak da yasaklanır. Grev yapmak yasaklandı mı toplu sözleşme görüşmelerinde ağzınla kuş tutsan bir şey yapamazsın. Patron sırtını kanunlara dayamıştır. O zaman yapman gereken, devrimci sendikanın yapması gereken şey bu kanunların değiştirilmesi için de mücadele etmektir. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele vermektir. Yani demokratik mücadeleden ayrılmış bir ekonomik mücadele olmaz. Ekmek uğrunda tutarlı bir şekilde mücadele edebilmek. için demokratik hak ve özgürlükler için de mücadele etmek şarttır. 

Devrimci sendikalar &konomik-demokratik mücadeleyle yetinir mi? Hayır. Devrimci sendikaların asıl önemi işçi kitlelerine sınıf bilinci götürmesindedir. Bir devrimci sendika üyesi daima şöyle düşünür: «Ben ancak bu sömürü düzenine bir son vererek kurtulabilirim. Bu sömürü düzenine ' bir son vermek, suyun başına geçmek ise ancak biz işçilerin bir sınıf mücadelesi vermemizle mümkün. Ne tek başıma benim gücüm, ne bizim fabrikadaki işçilerin gücü, ne yalnızca bizim sendika veya konfederasyondaki işçilerin gücü bunu başarmaya yeterli. Bu iş için tüm Türkiye'- nin işçilerinin bir sınıf olarak mücadele etmesi gerek. Bütün arkadaşlarıma her gün şunu anlatmak zorundayım: Bu düzen içinde tek tek işçiler, tek tek fabrikaların işçileri olarak kurtulamayız, sorunlarımıza çözüm bulamayız. Kurtuluşumuz sınıf olarak mücadele etmededir. Ancak sınıf mücadelesi vererek, sömürü düzenini değiştirerek, sömürüyü ortadan kaldırarak tüm sorunlarımıza köklü bir çözüm getirebiliriz. Tüm emekçilerin gerçek umudu, yaralarının merhemi bu sınıf mücadelesidir. Bunun için işyerindeki tüm arkadaşların çıkarı benim çıkarımdan önce gelir. Sendikamızdaki tüm işçilerin çıkarı bizim fabrikadaki arkadaşların çıkarından önce gelir. Türkiye işçilerinin çıkarı ve politik mücadelesi herşeyden önce gelir. Sendikam sınıfımın kurtuluş mücadelesinin önemli araçlarından biridir.» 

Bir devrimci sendika üyesinin patron önünde başı diktir. «Patronum bana ekmek veriyor, patronun ekmeğini yiyorum» diye düşünmez. «BEN PATRONA EKMEK VERİYO-RUM. PATRON BENİM SAYEMDE; BENİM SIRTIMDAN PAS-TA YİYOR» diye düşünür. Sömürü düzenine bir son verilmediği sürece emekçilerin sorunlarına gerçek bir çözüm getirilemiyeceğini bilir. 

Devrimci bir sendika işçi kitlelerinin “düzene karşı olan muhalefetini örgütler, kitlelere kendi güçlerini öğretir ve sömürüye karşı oluşan bilinçsiz muhalefete politik bir öz kazandırmaya çalışır. SON 


MADEN-İŞ/sayfas 


Biz işçiler işgücümüzü işverenlere satarak yaşayan sınıfın bireyleriyiz. Üretim araçlarının (fabrika, atölye, işlet- me vb.) sahibi olan patronlar, bizlerin emeğini bir meta olarak satın alırlar. Ancak bizlere verilen para (ücret) bizim EMEĞİMİZİN değeri değil, iş GÜCÜMÜZÜN piyasa fiatı olmaktadır. 

İşçilerin işgücünü satması, saptanmış belirli bir üretim için değildir. Belirli bir süre için patrona kiralamaktayız onu. Ancak patron, kendisine kiralanan, satılan bu işgücünü kâr etmek amaciyla kendi hesabına kullanmaktadır. Bu nedenle patron, kârını artırmak, işçinin emeğinden sağladığı «artık-değer» i en fazlaya çıkarmak için işgücümüzü en az masrafla en yoğun şekilde kullanmaya çalışmaktadır. 

Ama yukarıda belirttiğimiz gibi biz işçiler işverene sadece işgücümüzü kiralamaktayız. 
Yani üretim sürecinde sağlığımızın ve varlığımızın yıpranması, bozulması gerekir. Genelde sömürü düzenlerinde oyunun kuralı böyle olmak durumundadır ve işverende bu kurala uymakla yükümlüdür. 
Diğer bir deyişle kiralanan meta işgücümüzdür, varlığımız değildir ve kira süresi (çalışma süresi) sonunda verildiği şartlarda işverence bize teslim edilmelidir. 

Fakat, somutta, gerçekte işverenler bu kurala uymamaktadır. Yukarıda açıkladığımız gibi tek amacı kâr yapmak olan bu sınıf, bu kârını en çoğa çıkarmak istediğinden en kolay ve en ucuz olsun diye geri ve ilkel üretim tekniklerini kullanmakta; işyeri ve çalışma koşullarını düzeltmekte ve geliştirmektedir. 

Bunlara bağlı olarak işçiler üretim sırasında sadece işgüclerini sarfetmekte, onunla birlikte varlıklarını, bedensel ve ruhsal sağlıklarını da harcamakta, yitirmektedirler. 

Zaten bu kural patronların gönül rızaları ile konulmuş olmadığından, yine gönül rızaları ile ona uymalarını bekleyemeyiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da onları buna zorlayacak olan işçi sınıfının bilinçli ve örgütlü gücü olacaktır. 

Bugünkü sömürü düzeninde. 
kâr düzeninde bu konunun da işçiler yararına tam bir çözü- mü olamayacağını unutmadan, ancak işçi sınıfı yararına belli kazanımlar sağlamak için, bu konuda da işverenleri zorlamak, insanca çalışma koşuliarını elde etmek için mücadele vermek gerekir. 

Nasıl ki işgücümüzü -satarken, patronun el koyduğu «artık-değer» i azaltmak için uğraşıyor isek, üretim sürecinde de varlığımızı, vücudumuzun sağlık ve güvenliğini sağ- 


MADEN-ÍŞ/sayfa6 


İŞÇİ SAĞLIĞI ve 
İŞ GÜVENLİĞİ 


Fevzi ŞOLT 
Toplu Sözleşme Dairesi 


lamak için de uğraşmalıyız. 
Aksi halde kiraladığımız, sattığımız şey işgücümüz olmaktan çıkıp canımız, sağlığımız olacaktır, olmaktadır da. 

O halde bugünkü sömürü düzeninde İŞÇİ SAĞLIĞI-İŞ GÜVENLİĞİ'nin patronlar için bir MASRAF, biz işçiler için de YAŞAMA HAKKI ve KAV-GASI olduğunu bilmek ve: 

1 — İş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve can güvenliğimizin sağlanması, 

2 — Aşırı çalışma, kötü iş, 
çevre ve çalışma kaşulları, geri üretim yöntem ve teknikleri, zararlı ham maddeler nedenleriyle sağlığımızın yitirilmesinin önlenmesi için, işyerlerinde: 

a) Üretim tekniklerinin geliştirilmesi, en yenilerinin kullanılması, 

b) Bedenimizi dış etkilere karşı (fiziksel, kimyasal, elektriksel) koruyacak, sağlığa uygun ve kullanışlı koruyucuların verilmesi, 

c) İşyerinde, makina ve tezgâhlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, 

d) Üretimde kullanılan ham maddelerin sağlığa zararlı ve meslek hastalıklarına neden olmayacak şekilde seçilmesi, 

e) Üretim sırasında çalışma yöntem ve tekniklerinden, makina ve tezgâhların niteliklerinden ve kullanılan ham maddelerin özelliklerinden dolayı oluşan toz, duman, buhar ve sağlığa zararlı gazların önlenmesi veya anında yok edilmesi 

f) Gürültüye, aşırı sıcak ve soğuğa, kötü ışıklandırmaya karşı gerekli önlemlerin alınması, 

g) İşçilerin yeme, içme, dinlenme, soyunma ve yıkanmaları için gerekli olanakların sağlanması, 

h) Kadın işçiler için çocuk emzirme, kreş ve genel olarak işçiler için dinlenme yerlerinin açılması, 

ı) Gerek meslek hastalıklarının, gerekse diğer hastalıkların , çıkması, yayılması ve artmasına karşı önlemlerin alınması ve bunların tedavileri- nin anında yapılması yolunda taleplerimizi koymak, bunları savunmak sendikalarımız aracılığı ile toplu sözleşmelere geçirmek ve uygulatmak için yılmadan, usanmadan mücadelemizi sürdürmeliyiz. 

Mücadelemizde atacağımız her adım ancak örgütlü ve birlik içinde olduğu zaman bize yeni kazanımlar sağlayacaktır. 
Devrimci Sendikamız bu konunun da israrlı ve bilinçli savunucusu olarak mücadelemi: zin yürütücüsü olacaktır. 

Başarıya giden yolda kılavuzumuzun her zaman, her yerde olduğu gibi işçi sınıfının kendi bilimi olduğunu, temel ilke olarak unutmamalıyız. 
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Toplu Sözleşmeleri imzalanan BUFER işçilerinden bir grup. LEVENT - 6. BÖLGE 


BUFER İŞÇİLERİNİN 
ÖRNEK KAVGASI 


Hayat gün geçtikçe pahalılanıyor. İşçilerin köylülerin, memurların hayatları gün geçtikçe kötüleşiyor. Hayatımızın daha da kötüleşmesini. önlemek, ancak mücadele etmekle mümkün. Mücadele etmeyen yaşayamaz. Mücadele etmeye- nin bu düzende yaşama hakkı yoktur. 

Bufer'de çalışan 200'e yakın üyemiz de bu düzenin getir-. . 
diği kötü hayata karşı verdikleri mücadelede bir başarı kazandı. İşyerinde imzalanan sözleşmeyle, saat ücretlerine her yıl için 450 kuruş zam alındı. İkramiye yılda üç maaşa yükseltildi. İzin ve yakacak paraları 500 ve 750 liradan 1500'er liraya çıkartıldı. Daha önce olmayan bayram parası olarak ` 500'er lira alındı. 

Elde edilen bu haklarla ortalama bir Bufer işçisinin yıllık brüt geliri, sözleşme öncesinde 32 bin 800 lirayken, sözleşmenin birinci yılında 54 bin liraya, sözleşmenin ikinci yılında 70 bin 150 liraya çıkartıldı. ~ 

Bufer işçileri aldıkları bu haklarla patronların sömürüsüne son veremeyeceklerini bilmektedirler. Toplu sözleşmelerle sağladığımız haklar bizim dertlerimizin çözümünü getiremez. Ama bu demek değildir ki toplu sözleşmeler önemsizdir. Toplu sözleşmeler şon derece önemlidir, çünkü bugün mücadele etmezsek yaşayamayız. Bufer işçilerinin mücadelesi Maden-İş ve DİSK ipi Harine anek olacaktır. 


DİSK eği 
GÜÇLÜ 


Türkiye işçi sınıfının ulusal ve demokratik, sınıf ve kitle sendikal her geçen gün büyüyor, güçleniyor. İşçi sınıfının ve emekçi halkımızın bu bilinci, emperyalizmin politik üssü olan MC iktidarını ve temsil ettiği sermaye çevrelerini, işbirlikçi burjuvaziyi eg etmektedir. 

MC iktidarında somutlaşan «faşizmin tırmanışı», tüm ilerici - demokratik güçlerin ortak çabasıyla ve daha da etkin olarak durdurulmalı ve geriletilmelidir. MC, halkımızın bu çilesi, iktidardan gitmeli ve emekten yana bir düzen için yeni ve ileri olanaklar açılma- 


lıdır. 


DİSK, toplumsal ilerleme- nin dinamosu olan işçi sınıfının, ulusal ve demokratik, sınıf ve kitle sendikal örgütü olarak bu mücadelenin başarısının ancak işçi sınıfının birliğinin sağlanmasından ve tüm ilericidemokratik güçlerin bu amaca yönelik eylem ve güç birliği yapmalarına bağlı olduğunu savunmaktadır. 

İşbirlikçi burjuvazinin, emperyalist tekellerin, . CİA'nın plânlarını - boşa çıkarmak ve yaşanası bir memleket ve dünya için mücadele vermek, güncel, ivedi bir zorunluktur. 


BASTAŞ SÖZLEŞMESİDE GÜCÜMÜZÜ KANITLADI 


TL.'ya yükseltildi. Evvelce hiç - verilmeyen bayram harçlığı ise dini bayramlarda 500'er TL. 
olarak kabul edilmişti. 

Bu ana maddelerden ortalama saat ücreti alan bir üyemizin ortalama -brüt yıllık ge- üye adına sözleşme imzalandı. liri sözleşme öncesinde 35.500. — TL. iken, 1. yıl zamlarıyla 57.800. — TL., 2. yıl zamlarıyla da 76.000. — TL." ya yükseldi. 

Evlenen üyeler için 1000.— TL. evlenme yardımı, Kadın üyeninveya erkek üyenin eşi- nin doğum ‘yapması halinde 750.— TL. doğum yardımı, işçinin ölümü halinde ailesine 4.500.— TL., yakının ölümü ha- 


İzmit'te kurulu BASTAŞ BİR-LEŞİK AYDINLATMA SAN. ve 


ortalama saat ücreti 10, 12.— 


ikramiye ödeniyordu. İmzalanan toplu sözleşmeyle ortalama saat ücretlerine 1. yıl 450 
kuruş, 2. yıl 500 kuruş zam alındı. Diğer taraftan ikramiye de yılda 3 maaşa çıkarıldı. Daha önce 750 — TL. olan yakacak ve izin paraları 1500'er 


linde üyeye 800.— TL. ölüm yardımı yapılacaktır. Çocuk parası 50.— TL. Çocukları tahsilde olan üyelerin, ilkokul- da okuyan çocuğuna yılda 
300 — TL., orta ve lisede okuyan çocuklarına 375. — TL. ve üniversitede çocuğu olanlara 575— TL. tahsil yardımı yapılacak. 

Bastaş işçileri, işyerinde sağladıkları bilinçli, birlikle ve Maden-İş'ten aldıkları güçle İzmit Bölgesinin en iyi sözleşmelerinden birini imzaladılar. 
Alınan haklar Bastaş işçilerinin nihai kurtuluş mücadelesinde ileriye doğru bir adım olmuştur. 


işçi haklarını yiğitçe savunan maden.iş'te birleşelim 


Sine 
F. _ DEMOKRASI ; 


örgütü olan DİSK, 


İlmen emmi anan 


DİSK EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLADI 


— DİSK AJANSI — 


DİSK Eğitim Dairesi'nin bu güne kadar sürdürdüğü ön çalışmaların sona ermesi ile saptanan program çerçevesin- de DİSK Genel Merkezinde eğitim seminerleri başladı. 

DİSK Eğitim Dairesinin hazırladığı A tipi yetiştirme semineri ders konuları şunlardır. 

Eğitim, gerekliliği ve niteliği, 

Niçin .çalışmak zorundayız? 

Üretim biçimleri ve gelişimi, 

Ücret-Fiyat-Kâr, 

Sömürü nedir?, 

Sosyal sınıflar, 


İşçi o sınıfımız ve emekçi halkımız mutlu bir yaşamın ancak emekten yana bir düzende gerçekleşeceğini biliyor, bu güzel günlere ulaşmak için yılmadan mücadele veriyor. 

Kendi şeref ve geleceğini, çoluk çocuğunun geleceğinin güvencesini düşünen her işçi ve emekçi bu kavganın içinde yerini alıyor, işçi sınıfının gerçek kurtuluşu kendi eseri olacaktır diye haykırıyor. 


DİSK'e BAĞLI 


Türkiye'de sınıflar, 

Tekeller, 

Ulusal gelir ve vergiler, 

Dünyada işçi sınıfı ve sendikalar, 

Uluslararası sendikal hareket ve talepleri, 

Türkiye'de işçi sınıfı ve sendikalar, 

Toplumda sendikanın yeri, 

DİSK (doğuşu, gelişimi, ilkeleri), 

DİSK'e bağlı sendikalar, 

İşyeri düzeyinde örgütlenme, 

Türkiye'de iş hukuku, 

DİSK'in toplu sözleşme ilkeleri, 

GREV. 


İşçi sınıfının ekonomik mücadelesinde tek o seceneği olan devrimci sendikalar bu gerçeğin bilinçinde eğitici öğretici sınıf mücadelesini 


, ilerletici çalışmalarıyla görev- 


lerini yerine getirmeye çalışıyorlar. 


İşçi sınıfı, sömürünün yeriyüce değer bilen bir düzen için mücadelesini sürdürüyor. 
Çok yakın bu güzel günler. 


ispanya 


— DİSK AJANSI — 


İş kolları düzeyinde yeni dönem toplu sözleşme görüşmelerinin başlaması nedeniyle yüzbinlerce ' İspanya işçisi ekonomik istemlerinin yerine getirilmesi için greve giderken sendikal, demokratik ve siyasal hak ve özgürlükleri kazanmak için mücadele veriyor. 
Ocak ayında polis maden iş- 


. çilerinin bir toplantısını basmış ve aralarında ITT'ye bağlı 


Standard - Electrica şirketinde İşyeri Komitesi üyesi Adolfo Pineds ile birlikte 27 işçiyi tutuklamıştır. Faşist İspanyol rejiminin baskı kuvvetleri genişleyen grev eylemlerine karşı saldırıyorlar. Yükselen baskı ve zulüm Franko'nun ölümüne rağmen faşizmin tüm yönleriyle sürdüğünü gösteriyor. Rejimin «serbestleştirilmesi» nutuklarına rağmen silâhlı polis birliklerini işçilerin sendikal eylem ve toplantılarına karşı süren yeni iç işleri bakanı Fronga Iribarne, Franko'nun eski baskı siyasetini en acımasız bir şekilde sürdürüyor. 

Her şeye rağmen, İspanyol faşizminin sembolü Franko'- nun ölümüyle yeni bir soluk kazanan demokrasi mücadelesini durdurmak mümkün değil. En küçük bir ücret artışı istemi özgürlük mücadelesiyle birleşiyor. 24 Nisan 1974 
günü 48 yıllık faşizmin yıkıldığı Portekiz'den sonra özgürlük sırası İspanya'da. 

İspanya ve dünya demokrasi, barış ve özgürlük güçleri- nin baskısı sayesinde serbest bırakılan işçi lideri Marcelino Camacho geçtiğimiz Ocak ayında Fransa işçi sınıfının sen dikal örgütü CGT (Genel-İş Konfederasyonu) 'nun konuğuy du. Grev hakkı olmayan sendikaların faşist devletin denetiminde olduğu İspanya'da işçi sınıfının gerçek temsilcisi olan İŞÇİ KOMİSYONLARI'nın liderlerinden Marcelino Camacho Paris'te yaptığı basın toplantısında ülkesindeki durumu özetle değerlendirdi: 

«Özgürlüğün yaklaştığına inanıyorum. Fakat, özgürlük kararnamelerle değil, İspanyollar'ın barışçı ve kitlesel mücadelesiyle kazanılacaktır.» 

Franko'nun ölümüyle rejim ve yasalar değişmedi değişen şey kitlelerin, emekçilerin yük selen mücadelesidir.» 

«Özgürlük gökten zembille inmeyecektir. Mücadelenin bir sonucu olarak koparılacaktır. 
Biz, «ya hep, ya hiç» politikasına karşıyız. İleriye atılan her adımın yanındayız. 

Baskının son bulması özgürlük ve genel af doğrultusunda- ki barışçı bir ilerleme istiyoruz. Fakat, bugünkü İspanya" nın yönelişi bu isteme ters düşüyor. 

«Sendikal yasalar değil, sendikal özgürlükler istiyoruz. 
Sendikaların geleceği üzerine emekçiler karar vermelidir. 
İŞÇİ KOMİSYONLARI, demokratik, sınıf temeli üzerinde, tüm parti ve hükümetlerden bağımsız bir hareket örgütleyerek örnek oldu.» 

(Sendikaların bağımsızlığı sosyalist bir hükümet döneminde de geçerliliğini koruyacaktır). İspanya'da sendikal hareket bir kuruluş dönemi tanımalıdır. Bu dönemde yapılacak toplantılarla, tartışmalar ve işçi komisyonları ile bunlarındışındaki sendikalar arası konuşmalarla sendikal hareketin oyönelişi Azınlıklara saygı gösterilmeli ve bize göre, eğilimleri eşit bir şekilde yönetim kademelerinde temsil edilmelidir.» 

İspanya'da grevdeki yüzbinlerce işçi ve emekçiler, tüm ilerici ve demokratlar en acil istemler için: mücadelelerini birleştiriyorlar. 

— Tüm sendika militanları- nın, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, à 

— Genel af, 

— Emekçilerin ekonomik ve toplumsal istemlerinin yerine getirilmesi, 

— Sendikal, demokratik ve siyasal tüm hak ve özgürlüklerin tanınması. 


MADEN-İŞ GAZETESİ 


belirlenmelidir. . 


— DİSK AJANSI — 


Portekiz sendikaları (EN-TERSENDİKAL), «6'ncı hükümetin ekonomik politikasına karşı kitleleri seferber etmek» amacıyla «fiyat artışları ve ücretlerin dondurulmasına karşı mücadele komisyonu» kurdular. 

Ocak ayında yayınladıkları bir bildiride, kurucu 13 sendika (metalürji, yapı, ulaşım, tekstil, elektrik, tarım emekçileri, kimya, vb.) şu çağrıyı yaptılar: 

«Bugün, Portekiz devriminin tüm kazanımları tehlikededir. 

Aylarca süren mücadeleden sonra elde edilen ücret kazanımlarını yok etmeyi he-. 
defleyen kapitalist saldırıya karşı birleşmek ve örgütlenmek zorundayız.» 

Bilindiği gibi 24 Nisan 1974 
günü 48 -yıllık faşist rejim yıkılmış ve Portekiz'de demokrasi cephesi oluşturulmuştu. 
O günden itibaren demokrasi ve sosyalizm yanlısı güçler 


Portekiz'de emekçi halkın denetiminde demokrasiyi yerleştirme ve sağlamlaştırma mücadelesi vermektedirler. Faşist ve gerici güçlerin karşı güçleri birkaç kez bozguna uğratılmıştı. Fakat günümüz de karşı devrimci ve faşist güçlerin anti-demokratik silâhlı saldırısı hızla yükselmektedir. 
Amerikan Casusluk Örgütü CIA nın el attığı ve Portekiz Kilisesi ile eski rejimin kalıntılarını toplayan bir partinin başını çektiği sabotaj, bombalı saldırı, öldürme, adam kaçırma gibi eylemlerin yoğunlaşması üzerine Portekiz işçi sınıfı ör- 


'gütleri demokratik güçbirliği 


için, demokrasinin yozlaşmasını önlemek ve ekonomik, demokratik ve siyasal kazanımları savunmak için mücadele ediyorlar j 


DİSK DERGİSİ 19. SAYISI ÇIKTI 


Abone olmak isteyenlerin mektupla adreslerini bildirmeleri yeterlidir. 
Bağışlar 20 096 814 no.lu hesaba yatırılabilir. 


kkk 


— Seydişehir Raporu, 

— Kapitalist toplumda sendikaların yeri ve rolü, — Dünya Sendikal hareketi, 

— Kadınların kurtuluş mücadelesi demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır, 

— Kıbrısta son gelişmeler, 

Çağdaş Avukatlık mesleği, 

Haftalık çalışma süresi- nin kısaltılması sorunu, Demokratik kitle örgütlerinden haberler. 
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Türkiye'de sınıf mücadelesi gün geçtikçe 
Her grev işçi sınıfıyla burjuvazi arasındaki sınıf mücadelesinin küçük bir bölümüdür. 
Yaygınlaşan grevler, artan grevci işçi sayısı gelişen sınıf mücadelesinin göstergelerinden biridir. 

Patron niçin üretimde bulunur? İşçilere ekmek sağlamak için mi? Yoksa işsizler iş bulsun diye mi? Kendilerine sorarsanız verecekleri cevap hazırdır: «Biz ülke ekonomisini güçlendirmek için fabrika açıyoruz» derler. 

Patronlar halk için, ülke için üretimde bulunmaz. Patronlar kendi menfaatleri için üretimde bulunur. Patronlar işçi iş bulsun, işçinin karnı doysun diye fabrika açmaz. Patron işçiyi sömürmek için fabrika açar. Yani patron işçiyi yeterince, gönlü istediği kadar sömüremiyeceğini anladığı an da üretimi durdurur. Patron kendi kârlarını (o azamileştirmek için fabrika açar ve mal üretir. Patronun kârlarının artması ise bizim daha da fakirleşmemizle, daha düşük ücret almamızla mümkündür. 

Kapitalist sistemde patronlar kendi kârlarını en yüksek seviyeye çıkarmak için mal üretirler. Kârları düşecek oldu mu işlerini kapatırlar. 
Memleket için fabrika açıyorum diyen patron yalan söyler. Patronlar kendi menfaatleri için fabrika açarlar. 

Kapitalistlerin kârlarını etkileyen şeylerden biri ne? Bizim ücretlerimiz değil mi? Yani bizim ücretlerimiz patronun kârını biraz sıkıştırdımı, pat- 


şiddetleniyor. 


etmez. Onların zarar dedikleri şey kârdan zarardır. Yani kârlarının biraz azalmasıdır. 
Kârlarının azalmasını önlemek için de bir bakarsınız fabrikaların durmasına göz yumarlar, durmasını isterler. Patronların niçin fabrika kurduklarını bundan daha iyi ne gösterir? Kârın azaldı mı üretimin durmasına göz yum, sonra da kalk «ben memleketim için fabrika açıyorum» de. 

Biz işçiler fabrikalarda ücret karşılığı çalışırız. Aldığımız ücret bu düzende geçinmemizi ancak sağlar. Ama biz yalan söylemeyiz. «Biz bu fabrikalarda memleket için- çalışıyoruz» demeyiz. Çünkü bugün bu fabrikalar patronlarındır. Bu fabrikalarda bizim ürettiğimiz mallar patronlarındır. 
Biz fabrikalarda geçimimizi sağlamak için çalışırız. Patron ise kârına kâr katmak için, bizleri sömürmek için -fabrika açar. Biz sınıf mücadelesini kabul ettiğimizden mücadelemizi açık açık savunuruz. Yaşamak için mücadele ediyoruz deriz. Patronlar ise sınıfların olduğunu gözlerimizden gizlemek istediklerinden yine kıvırtırlar. Milliyetçilikten dem vururlar. 

Her grevde bu yukarıda sözünü ettiklerimizi bir kez daha öğreniriz. Her grevde fabrika durur. Fabrikadan mal çıkmaz. Her grev gerçek üretici- nin kim olduğunu bas bas bağırır. «İŞÇİLER OLMAZSA FABRİKA MAL ÜRETMEZ» der. 
Her grev patronun gerçek yüzünü ortaya koyar. Memleket için fabrika kurduğunu söyleyenlerin gerçekte kendi kârları için, işçileri sömürmek i- 


ronlar ah-vah etmeye başlar- çin fabrika açtıklarını ispat lar. Onlar hiç bir zaman zarar eder. 
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Telra Televizyon ve Telra Radyo işyerlerinde çalışan 
624 üyemiz adına imzalanan 
toplu iş sözleşmesiyle önemli haklar elde edildi. Üyelerimizin sözleşme öncesinde ücret, ikramiye, izin, yakacak ve bayram paralarından yıllık brüt ücreti ortalama olarak 23 bin 
700 lira civarındayken, alınan 
zamlarla bu miktar sözleşmenin birinci yılında 47 bin 500 
liraya, sözleşmenin ikinci yılında 67 bin 400 liraya çikiyor. 

Kapitalist düzende fabrikalara patronlar sahiptir. Bu nedenle de bizim ürettiğimiz mallar patronların olur. Bizim aldığımız ücret kendi yarattığımız değerin ancak küçük bir parçasıdır. Toplu sözleşmelerle yarattığımız değerin tümü- ne sahip olamayız. Fabrikalar emekçilerin olmadığı sürece 


sömürü devam eder. Binlerce işçi çalışırken, bir avuç patron onların sırtından rahat içinde yaşar. Yani toplu sözleşmelerle sömürüye son veremeyiz. Ama toplu sözleşme yaparak sömürüyü kısmen a- 


zaltabiliriz. Emekçiler için insanca yaşamanın mümkün olmadığı bu düzende ölmekten kurtuluruz. Bu nedenle iyi söz leşme yapmaya çalışmalıyız. 
Ama unutmamazı gereken şey, dertlerimize toplu sözleşmelerle çözüm bulamayacağımızdır. 

Telra'daki üyelerimiz, toplu sözleşme görüşmelerinin baş-. 
lamasından grev kararı alınıp sözleşme. imzalanıncaya kadar 


disiplinli ve bilinçli bir birlik 


gösterdiler. Bu birlik Maden İş'in gücüyle birleşince işkolumuzdaki en iyi sözleşmelerden biri imzalandı. 


Bugün Maden-İş saflarından 
305 işçi daha mücadelenin 
içine girdi. Topçular'daki Altılar işyerindeki üyelerimiz, asgari ücretin 650 krş., ücret zamlarının her yıl için 500'er krş., ikramiyenin yılda üç maaş olmasını, izin parasının 
2000, yakacak parasının 2000 
ve bayram parasının da 500'er liraya yükseltilmesini, ihbar 


altılar'da patronun lokavtına 


tazminatına 10'ar gün eklenmesini ve 3500 lira üretimi tamamlama armağanı verilmesini sağlamak amacıyla greve başladılar. 

İZSAL ve KAYADÖKÜM işyerlerindeki üyelerimizle birlikte ÇAĞDAŞ METAL-İŞ'in Sendikamızla sonucu bize intikal eden Ankara'da ELSAN ve AKSAN, Eskişehir'de ENÇEL işyerlerin- 


bütünleşmesi . 


deki üyelerimizin grevleri, ba» 


şarılı bir şekilde sürdürülüyor. 

Bu grevlerde 1000'i aşkın üyemiz, yalnız kendileri için değil, aynı zamanda MADEN-İŞ ve DİSK'in tüm üyeleri hatta Türkiye İşçi Sınıfı için mücadele ediyorlar. 

Türkiye İşçi Sınıfının azimli ve disiplinli mücadele geleneği ile grevlerini sürdüren üyelerimize başarılar dileriz. 


üyelerimiz grevle cevap verdi 


Topkapı 1. Bölge Temsilciliğimize bağlı İZSAL-ve ALTI-LAR sanayi işyerlerinde başfatılan iki büyük grev, Bölge Temsilciliğimizin örgütsel disiplini ve-grevcilerimizin inanç ve kararlılığı ile devam etmektedir. 

Bölgede sürdürülen grevlerle ilgili olarak kendisiyle görüştüğümüz Topkapı 1. Bölge Temsilcimiz Murat TOKMAK, bu konuda özetle şunları söylemiştir. 


«Bilindiği üzere 720 üyemizin, çalıştığı İZSAL işyerinde 
26 Kasım 1975 tarihinde başlattığımız grev, bugünlerde üçüncü ayını tamamlamak üzeredir. 

Uzun süredir toplu sözleşme görüşmelerini sürdürdüğümüz ALTILAR SAN. işyerinde isteklerimizi kabul etmeyen işveren, bu işyerinde işçileri açlığa ve sefalete mahküm etmek demek olan LOKAVT ilân etmiş ve Anayasal bir hak olmadığına inandığımız,bu nedenle suç sayılması için mü- 


cadele etmek durumunda bulunduğumuz LOKAVT'a Sendikamız, 26 Ocak 1976 tarihinde işyerinde başlattığı GREVWle karşılık vermiştir. 

Her iki işyerinde zafere doğru ilerleyen grevcilerimize sendikamızca grev yardımı yapılmaktadır. 

Grevcilerimizin mücadelesi, Türkiye İşçi Sınıfının Demokrasi, Bağımsızlık, Barış ve Toplumsal ilerleme mücadelesinin bir bölümüdür. Tüm grevcilerimiz ve tüm üyelerimiz bunun bilincindedir.» 


Toplu Sözleşmeleri imzalanan TELRA işçilerinden bir grup. LEVENT - 6. BÖLGE 


Telra'daki üyelerimizin ortalama saat ücreti sözleşme öncesinde 671 kuruştu. Saat üc- 


retlerine birinci yıl 550 kuruş, 


ikinci yıl 550 kuruş ücret zammı alındı. Eskiden 2 maaş o- 


lan ikramiye 3 maaşa çıkarı!- 
dı. Yakacak parası olarak 1250 
lira alındı. İzin parası ise 1000 
lira. Bu paraya ek olarak da izin süresi ücretinin yüzde 10'u ödenecek. 


Telra sözleşmesi Telra işçilerinin devrimci mücadelesinin bir ürünüdür. Telra işçisi- ne devrimci mücadelelerinde yeni yeni ve daha önemli başarılar dileriz. 


